
Wezens 
 

Mensen zijn wezens groot en klein 

Soms kunnen ze echt beesten zijn 

Zijn ze beest dan overheerst hun natuur 

Slachten ze elkaar af en maken elkander het leven zuur 

 

Gunnen elkaar niet het licht in de ogen 

De minder strijdlustige onder hen wordt dan aangevlogen 

Je ziet het aan die valse blik, die blik heeft menig mens bedrogen 

 

Door ze strak in die ogen te blijven kijken 

Zal uiteindelijk de valse voor de eerlijke bezwijken 

Zegeviert het beest in de mens; wees dan op je hoede 

De uiteindelijke zege komt altijd toe aan de goede 

 

 

Beesten zijn wezens groot en klein 

Soms kunnen ze echt humaan zijn 

Gedragen zich als intelligente wezens 

Communiceren als kunnen ze schrijven en lezen 

 

Onderzoekend situaties analyseren 

Concluderen en verder bestuderen 

Zo kunnen mensen van beesten leren 

 

Heel vertederend en aanhankelijk 

Maakt de mens een beest afhankelijk 

Trouw en gehoorzaam als een kind 

Worden beesten door mensen bemind 

 

Welnu: de moraal van dit gedicht 

Is dat het gedrag van beest of mens zijn 

‘m in wezen in de aard van het beestje ligt 

 

Irene 
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 ‘Wezens’ is geschreven op een zeer geslepen  persoon die mijn nieuwe collega werd. 

Door haar gedrag naar mij en andere collega’s toe wist ik al snel wat voor vlees ik in de kuip had. Dit was geen 

wild maar verwilderd wezen. Gruwde er niet voor om elke prooi dat haar voor de voeten kwam te verslinden. 

Gewaarschuwd door een paragnost kei en keihard tegen deze persoon op te treden is het gedicht ‘wezens’ 

ontstaan. 


