
Verlangen 

 

De weg 
rechts af 

links af 

doodlopend 

 

De weg naar het verlangen 

hield plots op te bestaan 

De weg naar het verlangen 

liep dood waar hij verder hoorde te gaan  (1988) 

 

De doodlopende weg 

wordt plots opengebroken 

De doodlopende weg 

gaat verder waar hij ophield te belopen  (1995) 

 

De weg 
Rechts af 

Links af 

 

Er is een weg 

een weg naar het verlangen 

Er is een weg 

een lange weg te gaan 

 

En op die weg 

die weg naar het verlangen 

Ben ik geneigd 

even rechts– dan wel links af  te slaan 

 

De weg 
De weg naar het verlangen 

een lange weg te gaan 

Maarrrrr……………. 

er is een weg 

 

‘De weg’ 
 

 

Maart1995 

Gedicht ”Verlangen”. Dit gedicht is ontstaan naar aanleiding van een kaartje dat ik kreeg van mijn collega. Ik 

had haar verteld dat ik iets had gelezen over een nieuwe methode om zwanger te worden. Na een stilte van 7 

jaar wilden we na veel overdenkingen een gesprek aangaan met onze gynaecoloog (zijn naam? dr. v.d. Weg) om te 

informeren of deze methode voor ons was weggelegd. Tijdens ons gesprek heeft hij de telefoon op gepakt en de 

desbetreffende prof. gebeld die deze methode uitvoerde. Na enig over en weer gepraat had hij voor ons een 

afspraak gemaakt voor een maand later en binnen 4 weken wisten we dat volgens hem in het verleden 

beoordelingsfouten zijn gemaakt waardoor hij ons een nieuwe kans gaf voor IVF. We werden direct op de lijst 

geplaatst en hoefden niet mee te draaien in het vooronderzoek circuit. De wachttijd was een jaar en voor we 

het realiseerden behoorden we binnen 4 weken tot de kanshebbers om ons verlangen te kunnen verwezenlijken. 

 

Zij stuurde dus een kaartje met de tekst:”Een lange weg te gaan” 

En hieruit ontstond het gedicht.   

 


