
(Twee zussen staan op hetzelfde moment in hun leven voor een gedogen feit) 

Twee - strijd 
‘Leven is hoop en hoop doet leven’ 

‘ De een’ weet niet wat het is om leven te geven 

‘ De ander’ staat midden in dit leven 

‘ De een’ heeft hoop, de ander leven 

‘ De een’ heeft hoop op leven geven 

‘De ander’ hoop(t) op overleven 

‘ De een’ heeft de troeven in de hand en kan het lot zelf bepalen 

Het lot van ‘de ander’ hangt af van hoe de kaarten zullen draaien 

 

Beiden staan op een punt te vechten 

alleen weet ‘de een’ niet meer voor welke rechten 

‘ De ander’ moet er alles voor geven 

om verder te kunnen in dit leven 

‘De een’ vraagt zich af wat belangrijker is 

Is het wel iets waarover je rede twist? 

Stel dat het ooit zover zal komen; 

zal de vreugde zich dan beperken tot het uitkomen van een lang gekoesterde droom? 

 

Plots staat ‘ de een’ midden in de realiteit 

Het is haar keuze die tot dit leven leidt 

Is het wel eerlijk dit zo te stellen? 

Op een leeftijd waarop jaren beginnen te tellen? 

Durft ‘de een’ het allemaal wel aan? 

Of is het overdenken pijnlijker geworden 

en is ‘de een’ door ‘de ander’ 

meer bij het leven stil blijven staan 

 

Durft ‘de een’ het risico te nemen? 

Is het zo wanneer aan ‘de een’ leven wordt gegeven 

‘De ander’ het recht wordt ontnomen om verder te leven? 

Tot nu toe werd het leven van ‘de een’ toch door nemen en geven beheerst? 

In gedachten blijft ‘de een’ hier vaak bij stil staan 

Was het haar in het verleden niet ook zo vergaan? 

Stond ‘de een’ toen niet voor hetzelfde feit?  (1988) 

Is het maar feeling of werkelijkheid? 

 

Niemands leven gaat over rozen 

Immers ieders weg is van tevoren gekozen 

Hoe het hen in de toekomst zal vergaan? 

Beiden zullen hierin hun eigen wegen begaan 

Voor ‘de een’ zal de keuze leiden tot een feit 

en is het alleen maar een kwestie van tijd 

Voor ‘de ander’ is er geen sprake van een keuze 

En is de kwestie tijd (hopelijk) een lang beschonken leven 

 

‘Hoop doet leven, leven is hoop’ 
 

 

maart 1996 

 ‘Tweestrijd’ is tot stand gekomen op een moment waarop Tilly moest kuren en wij het bericht kregen dat we aan de eerste IVF behandeling 

konden beginnen. 

Voor beiden een belangrijk moment in ons leven. 

 De strijd ging om hetzelfde en dat was ‘leven’. 

 


