
 

Altijd gehoopt               (Nadèche) 

In gedachten gebleven (Noémi) 

Uiteindelijk ons gegeven (Danouta) 

Zo sterk als een rots          (Pernette) 

 

zijn Jullie beiden ons niet voor niets 

gegeven 

 

Mijn boodschap is de volgende: 

 

Blijf vechten in je leven 

Zet al je zinnen op je hoop 

Hoop is ons namelijk gegeven 

 

“want … leven is hoop 

en hoop … doet leven” 

 
Hiervan zijn jullie beiden het bewijs 

wij hebben de hoop op jullie komst 

nooit opgegeven 

 
december 1998 

Pernette – Nadèche 
(Rots / Vast – Hoop) 

 
Hoop hebben wij altijd gekoesterd 

uit hopen ben jij ons gegeven 

ook wisten wij al van te voor 

dat jij er niet alleen zou wezen 

 

Sterk was je als een rots 

dat heb je duidelijk laten weten 

overal waar jij maar kon 

heb jij je in mijn buik begeven 

 

Je zus die kleiner  was dan jij 

moest almaar voor je wijken 

de druktemaker dat was jij 

dat liet je op de echo’s blijken 

 

Toen overviel het ook jou 

de artsen maakten zich zorgen 

jij had het nog wel kunnen rekken 

tenslotte zat jij warm en geborgen 

 

Jij werd als eerste met spoed gehaald 

‘t was vrijdag vroeg in de morgen 

en vanaf dat cruciale moment 

begonnen voor ons de zorgen 

 

Ik heb dit alles moeten missen 

maar oh, wat waren ze verbaasd 

dat ik vanaf het begin al  wist 

wie ik als eerste had gebaard (plastisch gezien) 

 

De druktemaker  of de rustige 

de grote of de kleine 

de druktemaker die links lag kreeg zijn naam 

de rustige de mijne 

 

Ook jij moest vechten voor je leven 

je longetjes moesten nog rijpen 

je woog 1750 gram 

‘t was nauwelijks te begrijpen 

 

Alsof je ‘t niet al moeilijk genoeg had 

kreeg je ook nog een complicatie 

een klaplongetje noemden ze het 

en weer was er consternatie 

 

Nu niet om je zus maar om jou 

wij konden alleen hopen 

wij hebben in die tijd heel veel verdriet 

met hoop moeten bekopen 

 

Pernette – Nadèche zijn de namen 

die jij eerstgeborene van ons hebt gekregen 

wisten wij dan al van te voor dat de betekenissen 

ervan zouden passen bij dit prille leven? 

 

Zo vast als een rots 

is wat je eerste naam vertelde 

dat heeft de reden moeten zijn 

dat uiteindelijk ook jij herstelde 
 

je tweede naam betekent hoop 

die hoop is ons gegeven 

zodat jij Pernette – Nadèche 

de strijd hebt kunnen overleven 

 

Noémi – Danouta 
(Gedachte – Gegevene) 

 
 

Altijd al in onze gedachten geweest 

uiteindelijk ook gekregen 

 

Contact kon ik in mijn buik 

maar nauwelijks met je krijgen 

wisten wij toen al dat daardoor 

de band juist inniger zou blijken? 

 

Kleiner was je dan je zus 

al vanaf het prille begin 

millimeterwerk was het maar 

je haalde het zelfs heel even in 

 

Doch opeens was er paniek 

je bleek achterstand opgelopen 

ze moesten toen heel onverwachts 

ingrijpen en wij maar hopen 

 

Hopen dat het voor ons 

uiteindelijk goed zou aflopen 

van alles flitste er door me heen 

de buik die moest echt open 

 

Het licht ging even uit voor mij 

toen kwam ik weer bij zinnen 

en al het geluk dat ons overviel 

werd vermengd met verdriet van binnen 

 

Op dat moment had je het gered 

maar oh, wat was je teer 

niet veel meer dan 1150 gram 

en je hartje klopte wel … maar er was meer 

 

Vechten moest je voor je bestaan 

dat was wat wij van je verlangden 

wat wij niet realiseerden was dat het gevecht 

al bij je ontstaan had aangevangen 

 

Je was heel sterk kleine meid 

misschien had  jij Pernette moeten heten 

maar namen horen bij de persoon 

ook dat hebben wij later geweten (/begrepen) 

 

Noémi - Danouta 

is hoe wij je hebben vernoemd 

‘Gedachte en Gegevene’ vanaf dat moment 

voor altijd met ons verzoend 

 

maar Noémi – Danouta 

Jij zult moeten vechten je leven lang 

in gedachten weten we dat jij het redt 

jij bent ons gegeven, wij zijn niet bang 

 

jouw bestaan is zeer waardevol 

een  toegevoegde waarde in ons verdere leven 

 


