
FOR MY HUSBAND 

 

My paper rose 
 

All the roses I’ve got trhough  the years 

Always where given on special days 

 

Today it’s my turn to let you know 

how much I love you  and how I miss you so 

 

While you’re so far away but in mind so close 

I’m sending you “my paper rose” 

 

This parfumed rose gives you the sence if I’m near 

I hope the message behind it is clear 

 

I’m thinking of you every day 

With love from me on Valentine’s day 

 

your wife 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

valentijn 1995 

‘My paper rose’ was het eerste gedicht dat is geschreven voor Valentijn 1995.  

André zou voor 3 weken in Duitsland bivakkeren. Ik had het weekend logeetjes en terwijl we aan het winkelen 

waren viel het me op dat de winkels vol stonden met Valentijns kaarten. In die tijd werd er in Nederland niet 

veel aan valentijn gedaan. De kaarten waren net in opkomst en mijn oog viel op een kaart met de tekst “for my 

husband’. Zo ontstond het idee de kaart te sturen. Geïnspireerd door het meisje met de roos in haar hand begon 

ik te schrijven en voor ik het wist had ik binnen twee uur een mooi gedicht (nog wel in het Engels) op papier.  


