
Klein Wonder 
 

 

Wanneer je in je jonge leven al zoveel hebt geleden 

Behoort het lijden van pijn al vlug tot het verleden 

 

Er wordt wel eens gezegd: de tijd heelt alle wonden 

Maar tijd is slechts een fractie van….. 

Jouw heling heeft bij je ontstaan reeds plaatsgevonden 

 

Voor ons is het gewoon een taak 

Voor jou wat meer verlichting 

 

Toch moet je elke keer maar weer karakter tonen 

Want elk litteken dat jij draagt 

 draagt bij aan je voltooiing 

 

Waardoor het ritme van je hart steeds ritmischer zal kloppen 

Steeds minder ongewoner 

 

En na vandaag ben jij alweer wat minder ver verwijderd 

Van wat ze noemen een bestaan 

de strijd die heb je weer doorstaan 

 

Want elke ingreep die jij ondergaat maak je een stap gezonder 

Dat maakt van jou, klein pittig mens, een werkelijk ‘klein wonder’ 
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`Klein wonder’ In de nacht vóór de tweede operatie van Noémi kon ik de slaap niet vatten. Terwijl zij naast me 

lag te slapen is een deel van dit gedicht geschreven. Wonder boven wonder herstelde zij vlot van deze operatie 

en zo is dit gedicht tot stand gekomen. 

 


