
Keerpunt 

 
Het is mooi en een voorrecht om leven te schenken 

Maar jij weet als geen ander, het gebeurt niet zomaar op ieders wenken 

Jaren van proberen, spanning, onrust en teleurstelling 

Het vergt veel van je geest en je lichaam, en soms lijkt het een kwelling 

 

Toch blijf je doorgaan en speel je nu open kaart 

Achteraf zul je denken: “Het was zeker de moeite waard” 

Ongeacht wat de opbrengst of het resultaat ook zal zijn 

Het wordt een keerpunt in je leven en je gaat verder op een hogere lijn 

 

Ik gun je van harte dat je leven mag geven 

Voor mij leek het ‘t mooiste wat er is, maar ik weet nu; 

Er is meer waar je naar moet streven 

 

Je eigen leven staat voorop en is óók heel wat waard 

Wees er zuinig op en koester het, zoals je zou doen 

Met het leven dat je misschien (wel) (ooit) baart 

 

Tilly 
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‘Keerpunt’ is geschreven door Tilly voor mij. In de nacht nadat zij haar laatste chemokuur kreeg kon zij de slaap niet vatten en liet 
haar gedachten de vrije loop. Mijn eerste IVF poging was mislukt gepaard gaande met de nodige complicaties. 
Het werd een Keerpunt in mijn leven. 
 


