
 ‘Jaloezie’ 
 

Als iedereen een beetje 
Een beetje van zijn liefde geeft 

Denk ik dat menig mens op aarde 
Een gelukkiger leven heeft 

 
Want juist dat beetje liefde 

Dat warme gebaar 
Prijst je duizendmaal rijker 
Dan al het bezit van haar 
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 ‘Jaloezie’ is bedacht tijdens onze vakantie in Portugal. Een gedeelte van de tekst had ik al enige tijd op papier staan. Om precies 
te zijn vanaf mijn dieptepunt in 1993. 
We hadden besloten een nieuw huis te kopen om op deze wijze ons leven een nieuwe start te geven. Het huis was groter mooier 
enz. dan het vorige. Daarbij ging het ons voor de wind want beide hadden we een goede baan en sommige buitenstaanders stak dit 
nogal. Omdat wij materieel zoveel hadden wat zij zich waarschijnlijk niet konden veroorloven. 
In juli ’93 richtten we ons nieuwe huis in met totaal nieuw meubilair. Wij zouden het in een keer goed doen. Helaas had dit op 
velen een averechts afgunstig effect zelfs van degenen van wie je het niet verwachtte. En al hadden zij er niet zulke bedoelingen 
bij gehad pijn deed het zeker de opmerkingen. Dit heeft ertoe geleid dat ik een lange periode in ging van: de weg even kwijt zijn. 
Want ze realiseerden zich niet hoe rijk zij waren met hun kinderen terwijl wij dit alles konden zonder kinderen wat voor ons niet 
een bewuste keuze is geweest. 
 


