
De roos        
 

Een roos is op haar mooist wanneer zij bloeit 

 

Een roos straalt tederheid, warmte, speelt in op je gevoel 

Een roos is het symbool voor liefde, leed en strijd 

Een roos wordt geschonken ten teken van berouw of spijt 

 

Een roos geeft rust en steun in bittere tijden 

Een roos toont je hoe je verder moet strijden 
 

Een roos op vele wijzen bezongen, heeft het menig traantje verdrongen 

Een roos heeft doornen, zeer banaal 

Een roos een bloem met een levensverhaal 

 

Die roos de bloem die vertelt jou historie 

Die roos staat vandaag voor jou ten teken van Victorie en Glorie 

 

Zo jij vandaag straalt en zo jij je voelt gelijk je 

 

Die roos die op haar mooist is wanneer zij bloeit 

                                                              
 

 

 

Irene 
(geschreven voor Tilly’s 40e verjaardag 26 maart 2000) 

 
 

februari 2000 

‘de roos’.Tilly’s 40ste verjaardag zou bijzonder worden. Voor haar een mijlpaal in haar leven. De voorbereidingen 

om er binnen 4 uur tijd een onvergetelijk feest van te maken waren dan ook vroeg begonnen. We zouden allen 

een nummer zingen en er een kleine show van maken. De jongens zouden de avond voorzien van muziek. Er werd 

dus lang van te voren geoefend. En natuurlijk mocht het gezamenlijke lied voor haar niet ontbreken waarvoor 

wie anders dan de ik persoon op de muziek van René Froger (Een eigen huis) van een bijpassende tekst zou 

voorzien (Een eigen zus). Vele nachtelijke uren van voorbereiding werden er ingestoken maar het resultaat was 

onvergetelijk. De keuze voor mijn act was gevallen op het nummer: ”The rose” van Bette Midler. En tijdens het 

oefenen is het gedicht ‘de roos’ op papier gekomen. De tekst is helemaal gericht op de afgelopen levensjaren van 

haar. 

Het gevecht tegen borstkanker. 

 


