
Afscheid 
 

Zoals de zon ondergaat ter afsluiting van de dag 

Zo ook nadert het moment afscheid te nemen 

 

De ondergaande zon die achter de horizon verdwijnt 

Verandert de hemel langzaam in een schemering 

Langzaam, want elke minuut, elke seconde 

Is een stukje afscheid van de dag 

 

De dag, een blijvende gebeurtenis in je leven 

Dan wordt het duister en valt de nacht 

De nacht die de gebeurtenissen van die dag vast legt 

 

De nacht verandert de duisternis weer langzaam in een schemering 

De schemering, de voorbereiding op de nieuwe dag 

Net zoals hij is ondergegaan komt de zon weer op 

 

Een rode bol die de schemering doorbreekt 

en overvloeit in een stralende zonneschijn 

De nieuwe dag is aangebroken 

Wat hij brengen zal; weet niemand 

 

Zoals de nacht de nieuwe dag brengt 

Zo is ook dit afscheid van korte duur 

 

Immers: Het leven gaat door 

Wat blijft zijn de herinneringen 
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 ‘Afscheid’ Zwanger van een tweeling en wetende dat ik afscheid zou moeten nemen van mijn bijzondere collega lukte het mij niet iets voor 

hem op papier te zetten. Mijn zwangerschap belemmerde mij geveld door moeheid om ook maar een pen ter hand te nemen. Toch wilde ik een 

afscheidsgedicht voor hem schrijven. Wij hadden, te veel gemeen, op het emotionele vlak meegemaakt en in vertrouwen met elkaar gedeeld. 

Ziek, moe en uitgeput liggend op bed is moeizaam het gedicht ‘afscheid’ op papier gekomen. Geschreven op zijn verleden, mijn verleden, ons 

verleden, heden, en de toekomst. Want de herinneringen en waardevolle gesprekken die we door de jaren heen hebben gevoerd koesteren 

we nog steeds. 

 

Twee jaar later is het gedicht ‘Afscheid’ gebruikt voor het bidprentje van mijn vader. Er moest binnen twee dagen een tekst bedacht 

worden en wat was toepasselijker in deze situatie dan het gedicht ‘Afscheid’. 

Mijn vader stierf plotseling na een kortstondig ziekbed. 

Die dag had ik hem willen spreken maar hij had de kracht niet meer en zei: ‘straks maar, later’. Dat later niet meer ter sprake kwam wist 

niemand.  

 

Immers: ‘Het leven gaat door. Wat blijft zijn de herinneringen’ 

 


